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Als ik Zanzibar zeg, zeg jij tropisch eiland. En dan heb je groot gelijk. 

Hier vind je palmbomen, bounty stranden, en een KNALblauwe zee!



Zanzibar is en blijft een toeristisch eiland. Het meerendeel 

van deze toeristen zul je vinden op Kendwa beach, dus ga in 

plaats daarvan naar het meest noordelijke strand; Nungwi. 

Hier is de zee net zo blauw als bij de meer toeristische 

stranden (als ie niet blauwer is) en kun je de hele dag 

ronddobberen.

Ook op Nungwi beach hebben ze 
onvergetelijke zonsondergangen!



Een ander populair strand - en kitesurf paradijs - is Paje. Bind zelf een board onder je voeten, 

of kijk toe hoe anderen het water onveilig maken!



Als het hier eb wordt blijft er van alles achter op het strand: zeewier - waar de 

lokale bevolking mee werkt - maar ook zeesterren en zee-egels blijven liggen!



Zin in iets anders dan strand? 20 minuten 

bij Paje vandaan vind je het enige 

nationale park op Zanzibar: Jozani 

Forest. Dit regenwoud zit vol met 

exotische vogels, vlinders, en de rode 

colobus aap - herkenbaar aan de 

chaotische haardos. Met een gids ben je al 

snel een uur zoet! 

zoek de verschillen!



Toch is Zanzibar meer dan alleen maar onderuitgezakt cocktails wegwerken. Stone Town is het oude deel van Zanzibar City, en zeker het 

bezoeken waard! Je hebt hier kleurrijke marktjes, maar je kunt ook meer leren over het duistere slavernij verleden van het eiland. De oude 

slavenmarkt is een van de laatst afgeschafte ter wereld. 



De architectuur is zwaar beïnvloed door de Swahili en Arabische 

geschiedenis van het eiland - let vooral op de gedecoreerde deuren!



Dit alles maakt Zanzibar tot een tropisch paradijs. Je kunt hier 

wandelen of liggen op de eindeloze stranden, zwemmen in een 

kraakheldere oceaan, of toch nog even dat culturele aspect 

meepakken door Stone Town te bezoeken. Een perfecte 

afsluiting van een avontuurlijke vakantie!


