
HET STRAND! Na stofhappen en kamperen in het Afrikaanse 

binnenland is dit het moment waarop jullie het avontuurlijke 

achter jullie mogen laten en volledig in de romantische sferen 

kunnen schieten. Behalve dat het een perfecte afsluiter is van 

jullie reis, laat het ook meteen de veelzijdigheid van Oost-Afrika 

zien: toer je de ene dag nog op de motor in de woestijn of slaap je 

bij Maasai, het volgende moment zit je aan een cocktail te lurken 

op een spierwit bounty strand met de voetjes in de Indische 

Oceaan. Dit is paradijs! 

DE OOST-AFRIKAANSE 
KUST



Aan de Keniaanse kust zijn 
er drie  ‘oorden’ die ik jullie 
kan aanraden: Diani, Kilifi, 
en Watamu
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Pemba

Zanzibar

Lamu

Tanzania

Kenia 
Watamu



Diani is het summum van bounty! Het mooiste strand van Kenia (hierover valt niet echt te twisten) ligt anderhalf uur onder 

Mombassa en is iets toeristischer ingesteld dan je misschien van Kenia gewend bent. Hier vind je de grote resorts, hotels, beach 

clubs, (kite)surfscholen, en beach clubs. Ondanks al deze bedrijvigheid is het verre van Lloret de Mar, en zul je merken dat je 

heerlijk rustig op het strand kunt chillen. 

DIANI



Getijen doet de zee ieder uur 
van de dag. Met eb kun je 

tijdens een strandwandeling 

hier eindeloos veel sea life 

spotten



KITESURFEN
Combineer de zee, het strand, de sfeer en uiteraard de wind, 

en het is geen verassing dat Diani een van de beste plaatsen 

ter wereld is om te kitesurfen. Naar het schijnt kun je jezelf na 

een driedaagse kits-cursus al prima redden. Met andere 

woorden: maak die goede voornemens om een keer iets 

nieuws te proberen waar, en zoek samen je grenzen op. 



In Diani spot je 

de strand 

kamelen

Je hebt eindeloos veel accommodatie 

opties aan de kust, hier even onze twee 

favorieten in Diani: 

   Bidi Badu Sports Hostel 

   Diani Backpackers   



BIDI BADU SPORTS HOSTEL 
Ligt nog net niet ín de zee, heeft de beste pizza’s van Diani, en is 

(what’s in de name) een groot fan van sportieve activiteiten. Denk 

hierbij aan een tennisbaan, een beachvolleybal-veld, en genoeg 

mogelijkheden in de buurt om watersporten te beoefenen. Het 

bijbehorende strandje is een van de meest comfortabele in Diani, en 

nodigt uit tot een dag lang lummelen in een van de hangmatten. 



Iets meer easy-going 

ingesteld? Diani Backpackers 

is een hostel, met privé-hutjes 

in de tuin en privé kamers in 

the main house.  

 

Met de sfeer zit het wel goed. 

Het is basic, maar alles wat je 

maar zou kunnen wensen: 

een lekkere kaart met o.a. 

heerlijke burgers, een fijn 

zwembad, dichtbij de zee en 

een gezellige doorloop van 

mensen. Aan het zwembad 

grenst een sfeervolle bar met 

iedere dag happy hour, en 

ook die lekkere laid-back 

hostel vibe ontbreekt niet. 



Van Diani door naar Kilifi. Hier vind je minder grote resorts of 

dure hotels, en ontdek je een hippies paradise. Al die mensen die 

nergens anders ter wereld lijken te kunnen aarden? Een groot 

deel daarvan hangt hier. De sfeer hier is authentieker Afrikaans, 

en ook in het uitgaansleven zul je merken: het is lekker mixen met 

de locals! 

KILIFI



Onze favoriet in Kilifi? Distant Relatives Ecolodge & Backpackers. Veel reizigers 

worden spontaan verliefd op dit hostel. Door het een hostel te noemen doe je het 

eigenlijk te kort: het is een grote villa aan de Kifili Creek met een zwembad en super 

chille mensen. Sommigen wonen hier maanden achtereen, en ze omschrijven 

zichzelf dan ook eerder als een verwelkomende community dan een hostel. Ook hier 

hebben ze privé kamers voor een zacht prijsje!   



Álles is hier eco, inclusief de 

douches en toiletten!



Kampvuur aan het water bij 

Distant Relatives



Voor het hostel staat een grote zelfgemaakte Douw (een oude Arabische 

traditionele zeilboot), de Musafier. Een ideologische Italiaan is hier al een 

paar jaar zijn droom aan het najagen om op zijn zelfgemaakte schip de 

wereldzeeën te bevaren. Het is een prachtig schip, maar door een 

compleet gebrek aan business inzichten (tot mijn frustratie), ligt het al 

tijden stil. Geen geld om te varen.  

Zie hier een vette 

video van de boot! 



In de buurt van Kilifi omstreeks oud en 

nieuw? You’re in for a treat!  Aan het 

einde van het jaar trekt heel hip Nairobi 

massaal naar de kust voor  

Kilifi New Years festival



Hier wordt in een bizarre 

setting het nieuwe jaar 

ingeluid, 3 dagen lang. Weer 

eens wat anders dan 

koukleumen met je sterretje 

op de gracht.  

Zie hier een 

vette video 

het festival! 



NAAST DIT FIJNE HOSTEL VIND JE IN KILIFI OOK HET KILIFI BAY BEACH RESORT….

Een rustig en niet al te groot hotel, met een zwembad en een beach bar. Geen zin in beach boys die je ten huwelijk 

vragen of verkopers die je continu hun waar proberen aan te smeren? Het Bay Beach Resort heeft een stuk strand 

privaat gemaakt: hier word je dus lekker met rust gelaten en kun je ongestoord genieten van het uitzicht over zee. 



Kilifi staat bekend om de kreek. Hier kom je prima aan je trekken 

voor al je watersport activiteiten. Zeilen, surfen, wakeboarden, 

waterskiën, sup boarden, kajakken, het kan allemaal op de prachtige 

Indische oceaan of op de kreek zelf.  

 

Voor diegenen die zich echt willen inspannen: probeer eens naar de 

overkant te zwemmen. Dit is wel op eigen risico, het is best een eind! 



Wakeboarden op de Kilifi creek

DAAR LIG 
JE DAN 



DIT WAS DE AFRIKAANSE EQUIVALENT VAN DE NIEUWJAARSDUIK. 

Een bomvol strand in KILIFI op 1 januari 



DAAR LIG 
JE DAN 

TRADITIONEEL ZEILEN OP EEN DHOW CRUISE
Waar je ook bent aan de kust, Kilifi, Diani of Watamu…. 

Ontneem jezelf geen sunset dhow cruise. Paar biertjes, 

muziek box, ondergaande zon en een duik in het water. 

Euforisch gevoel gegarandeerd.  



Niet te missen restaurants in Kilfi:

HEERLIJKE VERSE VISPLATEAUS

Nautilis is een restaurant in de haven. Het staat op palen. Hier eet je 

prachtige visplateaus met een fris zee briesje. Reserveer wel van 

tevoren, het is erg populair.  

KILIFI MEMBERS 

CLUB  

Hier wacht je lang op 

je eten, maar je eet 

wel voor een prikkie. 

Leuke Afrikaanse 

sfeer, en ligt aan een 

prive strand.  

KILIFI YACHT CLUB Hier hangen alle 

coastal expats. Kids 

varen op en neer in 

optimistjes. Niet 

perse een culinaire 

aanrader, maar 

heerlijk sfeertje met 

tafeltjes in het zand 

onder een dak van 

palmbomen.  



WATAMU Watamu is een klein vissersdorpje 100 kilometer boven Mombassa. De baaien rondom het plaatsje 

maken deel uit van het Watamu Marine Park, wat wordt gezien als één van de beste snorkel- en 

duikgebieden in Oost-Afrika. 



De marine concervancy is een 

prachtige plek om te duiken. Warme 

wateren, makkelijke condities en een 

overvloed aan prachtig wildlife. Hier 

kan je (bijna gegarandeerd) duiken 

met zeeschildpadden.  

 

In Watamu ligt ook de turtle sanctuary, 

wellicht een bezoekje waard. Hier 

worden alle schildpadden 

binnengebracht die de dupe worden 

van het overmatige vissen aan de 

Keniaanse kust. Het wordt op dit 

moment gerund door een 

enthousiaste Groningse bioloog.  



Watamu ligt naast Malindi, een stadje waar 

gedurende de Tweede Wereldoorlog een 

aantal Italiaanse regimenten werden 

gestationeerd. Dit lijkt misschien een 

gebeurtenis uit het verleden, maar is goed 

nieuws voor diegenen die geen kip meer 

kunnen zien: de keuken hier is op veel 

plekken onvervalst Italiaans. 



In Watamu ligt de Kitengela Glass Tower. Deze toren wordt gerund door een Deens-

Amerikaanse familie die al decennia in Kenia woont. Kunstenares Nani, van de 

Deense kant van de familie, is ooit als eerste naar Kenia gekomen. Zij heeft als de 

Kitengela Glass House in Nairobi opgezet, een boutique hotel met een 

glasblaasfabriek. Beide accomodaties zijn een kunstwerkje, betegeld met glass en 

mozaïek. De moeite waard om te bezoeken!  



Zonsondergang met palmbomen bij een 
lokale verse vis kiet

…met mijn schoonouders


